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IN DE OMGANG  WOORD en DAAD (II) 
 
 
Over de Bijbelse samenhang tussen woorden en daden 
 
Vier bijbelse kernbegrippen 
 
Voor mij is het Frans Breukelman geweest die dit het eerst duidelijk heeft 
gemaakt. In zijn Bijbelse Theologie onderscheidt hij vier begrippen die ten 
grondslag liggen aan het bijbelse denken. Dat zijn: ‘namen’, ‘woorden’, ‘dagen’ 
en ‘de aarde onder de hemel’. Vanuit deze vier kernbegrippen is het mogelijk 
om het geheel van de structuur van de bijbelse theologie te tekenen. 
 
Ik laat Frans Breukelman aan het woord: “‘Naam’ is: het wezen zelf. In de bijbel 
wordt zo over Gods naam gesproken, maar bijvoorbeeld ook over de naam van 
het licht. In het scheppingsverhaal wordt over het licht gesproken. Wat heeft dat 
licht te doen? Wat is zijn naam? ‘Dag’-licht, van God voor zijn mensen!  
 
En dan wat er zich nu tussen de wezens gaat afspelen, in de dialoog. Hoe zij 
allen in het gebeuren betrokken zijn. Er gaat iets gebeuren. Er gaat zich iets 
afspelen. Je bent erin betrokken, het gaat jou aan, het komt op jou af. Wat gaat 
er allemaal gebeuren? Gaat er van alles en nog wat gebeuren? Of gaat er iets 
heel bepáálds gebeuren? Ja, iets heel bepaalds! Dat zijn de woorden. Het 
tweede kernbegrip. 
 
Dit ene gebeurt van dag tot dag, het gebeurt in de tijd. Dus het derde kernbegrip 
is tijd: ‘de dagen’. En het gebeurt ergens, daar moet je het ook over hebben: op 
‘de aarde onder de hemel’. Dat is het vierde en laatste kernbegrip.” 
 
Gebeurtenissen 
Wanneer we naar de woorden (debhariem) kijken, gaat het dus altijd om 
gebeurtenissen. Het gaat om daden van mensen. Om woorden die gesproken 
worden en vervolgens uitgevoerd. Om gebeurtenissen die gedaan worden en 
waar vervolgens over gesproken mag worden. Maar het omgekeerde geldt ook. 
Wanneer er gebeurtenissen zijn die heimelijk worden uitgevoerd, mag er niet 
over gesproken worden. En wanneer er gebeurtenissen zijn waar men liever 
niet over spreekt, dan gaat het maar al te vaak om zaken die het daglicht niet 
kunnen verdragen. 
 
 
 
 
 
 
 



Woorden-daden zijn één 
Laten we tenslotte naar een aantal aansprekende voorbeelden kijken.  
 
De HEER belooft aan Sarai en Abram een zoon in hun ouderdom (Genesis 17). 
In vers 3 horen we: “Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak (dabar) 
met hem, zeggende”. In heel het vervolg van dit hoofdstuk wordt dan uit de 
doeken gedaan wat de debhariem van God hier betekenen. Zo sluit dan ook dit 
stuk af met: “En Hij eindigde met hem te spreken en God voer op van Abraham.” 
(vers 22) 
 
Tussen vers 3 en vers 22 komt van alles ter sprake dat te maken heeft met het 
verbond tussen God en Abram en Sarai. De woorden die gesproken worden, 
mogen nu niet zonder daden blijven. God voegt de daad bij het woord, en zo 
horen we in Genesis 21:1 “En de HERE bezocht Sara, gelijk als Hij gezegd had; 
en de HERE deed aan Sara, gelijk als Hij gesproken had.” 
Dáár zit precies alles in wanneer het gaat om debhariem, om woorden/daden: 
“de HERE deed aan Sara, gelijk Hij gesproken had”. 
 
(het 3e en afsluitende deel volgt in een volgend kerkblad) 
 
       Ds. Daan Bargerbos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KERKDIENSTEN    Hervormd Diever-Dwingeloo 
 
 
Zondag 5 oktober  10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
      Dienst in Dwingeloo 
 
Zondag 12 oktober  14.00 uur Ds. D. Bargerbos 
      Dienst in Diever 
 
Zondag 19 oktober  10.00 uur Ds. D. van Veen uit Assen 
      Dienst in Dwingeloo 
 
Zondag 26 oktober  10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
      Viering Heilig Avondmaal 
      Dienst in Diever 
 
Zondag 2 november  10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
      Gedachtenisdienst 
      m.m.v. de PancratiusCantorij 
      Dienst in Diever 
 
 
Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEZAMENLIJKE NIEUWS  

Lichtjesavond – Samen herdenken, samen zijn 

Op vrijdag 31 oktober in de Pancratiuskerk in Diever en op vrijdag 21 
november in de Nicolaaskerk in Dwingeloo bent u van harte welkom bij de 
jaarlijkse Lichtjesavond. De avonden beginnen om 19.00 uur. 
 
Een avond om samen te komen, te herinneren, troost te vinden en stil te staan 
bij onze dierbaren.  
In de kerk branden talloze kaarsjes en ontvangt u een brandend kaarsje om 
mee te nemen in de stille wandeling naar de begraafplaats. Daar worden nóg 
meer lichtjes ontstoken. 
Wanneer uw dierbare niet op deze begraafplaats rust, kunt u het kaarsje 
plaatsen in het grote hart van licht. 
 
Na afloop is er in de kerk gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie 
of thee. Iedereen is welkom – ongeacht geloof, afkomst of geaardheid. 
U hoeft zich niet aan te melden. 

Glazen potjes sparen? 
Wij vragen u om lege glazen potjes in te leveren, schoon en zonder etiket. 

• Voor de Lichtjesavond in Dwingeloo: bij Corrie Wolters, Leviemaat 72, 
of bij Bertina Bruins, Looweg 3. 

• Voor de Lichtjesavond in Diever: bij Fam. van Kampen, Ten 
Darperweg 94, Wapse; Fam. Hessels, Rijksweg 64, Dieverbrug; Fam. 
Kolk, Meulakkers 15, Diever; Fam. Pluim, Dieverbrug 17, Dieverbrug. 

Hulp gevraagd 
Voor de voorbereiding van deze bijzondere avonden zijn extra handen altijd 
welkom. Wilt u meehelpen met het klaarzetten of aansteken van de vele 
lichtjes? 
 
Voor Dwingeloo kunt u zich aanmelden bij Bertina Bruins, tel. 06-30985502. 
Voor Diever bij Bertha van Kampen, tel. 06-5479 6652, of Martha Pluim, tel. 
06-552 551 22. 
 
Samen laten we het licht spreken – een teken van liefde, verbondenheid en 
herinnering. 
We hopen u te mogen ontmoeten en samen een warme kring van licht en 
nabijheid te vormen. 

 



Bij de komende diensten  
Het oecumenisch leesrooster geeft voor de komende zondag de volgende 
lezingen aan: 
 
 Zondag 5 oktober, 3e zondag van de Herfst, 
  Habakuk 3,1-3; Psalm 37,1-11; Lucas 17,1-10. 
 
 Zondag 12 oktober, 4e zondag van de Herfst, 
  2 Koningen 17,(5-7)24.29-34; Psalm 113; Lucas 17,11-19. 
 
 Zondag 19 oktober, 5e van de herfst, 
  Genesis 32,23-32; Psalm 121; Lucas 18,1-8. 
 
 Zondag 26 oktober, 6e van de herfst, 
  Jeremia 14,7-10.19-22; Psalm 84; Lucas 18,9-14. 
 
In de dienst van zondag 5 oktober worden nieuw-ingekomen leden verwelkomd. 
 
De viering van 12 oktober is ’s middags vanaf 14.00 uur. In deze dienst worden 
onze drie ‘vaste’ organisten in het licht gezet: Harro Kraal, Geert Jan Pottjewijd, 
en Jans Vrieling. 
Op zondag 26 oktober zullen we de maaltijd van de Heer vieren. 
 
Gedachtenisdiensten 2 en 23 november 
In Diever zijn we gewend om op de zondag het dichtst bij Allerheiligen de 
gedachtenisdienst te vieren;  
in Dwingeloo zijn we gewend om dit te doen op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, dat is de zondag vóór de 1e Advent.  
In deze diensten bidden we als gemeente voor ieder die een geliefd mens 
moest missen door de dood. We noemen in de dienst de namen van de 
gemeenteleden uit Diever e.o., dan wel Dwingeloo e.o. die het afgelopen jaar 
zijn overleden.  
Wij willen hiermee niet hun dood gedenken, maar hun leven. Alles wat zij 
mochten betekenen tijdens hun leven ligt besloten in hun naam. Wij noemen 
hun naam in het geloof dat mensen in leven en sterven geborgen zijn bij God, 
de Eeuwige, bij wie de bron van leven is en de gedachtenis van onze namen.  
 
In deze dienst wordt er telkens na het noemen van de naam ook een kaars 
aangestoken. Familieleden en gemeenteleden worden uitgenodigd deze kaars 
te ontsteken aan de paaskaars. Zo wordt zichtbaar dat Gods licht ook schijnt 
over de schaduw van de dood. 
De nabestaanden krijgen een uitnodigingsbrief met de vraag of men verwacht 
te komen en met hoeveel personen.  
Aan deze dienst werkt ook de PancratiusCantorij mee. 
       Ds. Daan Bargerbos 



Organistenjubileum 
Op zondagmiddag 12 oktober 14.00 uur wordt een bijzondere eredienst 
gehouden rond het jubileum van onze drie vaste organisten. We zetten Harro 
Kraal, Geertjan Pottjewijd en Jans Vrieling in de schijnwerpers, want zij 
bespelen al meer dan 50 jaar het kerkorgel. Dat is een fantastische en 
gedenkwaardige mijlpaal! Onze gemeente is hen zeer dankbaar voor hun 
jarenlange bijdragen aan de erediensten: hun orgelbegeleiding van de 
gemeentezang, hun  samenwerking met de cantorij, hun prachtige intermezzo’s 
en muzikale bijdragen aan bijzondere diensten. Onze gemeente heeft de 
beschikking over twee monumentale muziekinstrumenten: het van Oeckelen-
orgel (uit 1882) in de Pancratiuskerk en het Van Gelder-orgel (uit 1886) in de 
Nicolaaskerk. Het zijn vooral deze drie organisten die beide orgels tot leven 
brengen met soms sprankelende, dan weer overweldigende en betoverende 
orgelklanken.  
Op deze zondag is de eredienst naar de middag verschoven, want 
kerkorganisten zijn op de zondagochtend altijd druk bezet. Nu kunnen we hen 
alle drie tegelijk in het zonnetje zetten. Ook tijdens deze feestelijke 
middagdienst zult u kunnen genieten van hun dynamische orgelspel en 
luisteren naar een door hen zelf uitgekozen muziekstuk. Na afloop van de dienst 
is er koffie en de gelegenheid om de jubilarissen te feliciteren én vragen te 
stellen. U bent van harte welkom!         
      
 Daan Bargerbos, Esther de Vos, Hendrik Vellekoop en Peter Sminia. 
 
Welkomstdienst & Kennismaking   
Nieuw-ingekomen Dieverse- en Dwingelse gemeenteleden hebben een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de welkomstdienst, die plaatsvindt op 
zondag 5 oktober om 10.00 uur in de Nicolaaskerk. Ook als u hier al enige 
tijd woont, is deze dienst een mooi moment om kennis te maken met onze 
gemeente! Aansluitend aan de viering is er de gelegenheid om, onder het genot 
van een kopje koffie of thee, elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen 
over ons gemeente-zijn. U bent van harte uitgenodigd!  

 
VAN DE KERKENRAAD 
 
Aan het begin van de kerkenraadsvergadering 2 september j.l., werden Greet 
Oosterveld en Roelof Bolding in het bijzonder welkom geheten in deze voor hen 
laatste vergadering vanwege het afscheid als ambtsdrager. Vervolgens opende 
ds. Daan Bargerbos met een tekst uit het boek ‘Van U is de toekomst’ van Huub 
Oosterhuis, over het gedachte verschil van de Joodse wet en de christelijke 
opinievorming - beeldvorming hierover. Zoals op elke vergadering, werden de 
komende kerkdiensten nog eens goed doorgenomen: de organisatie van de 
dienst rond nieuw-ingekomen gemeenteleden op 5 oktober en van de 
feestelijke middagdienst op 12 oktober ter ere van het jubileum van onze drie 
vaste organisten. Meer informatie daarover vindt u in dit kerkblad. Het lijkt nog 



ver weg, maar de invulling van het rooster voor het gehele komende jaar stond 
al op de agenda: welke predikant, koster, organist, lector, ouderling en diaken 
zijn beschikbaar op welke datum?  Wanneer zijn de bijzondere diensten zoals 
de morgengebeden en gezamenlijke diensten, en wanneer werkt de cantorij 
mee aan de viering? Met dank aan Annie Mulder en de inzet van allen is het 
ook nu weer gelukt om de puzzel compleet te maken.    
De bezoekgroep vervult een belangrijke en dankbare pastorale taak in onze 
gemeente. Er zijn voor de ander, een steuntje in de rug, een luisterend oor: de 
kern van ons gemeente-zijn. In het beleidsplan van onze gemeente staat het 
zo: ‘Wij blijven stimuleren dat mensen om blijven zien naar elkaar’.  
De kerk-app is klaar is om gebruikt te gaan worden voor onze gemeente! De 
kerkenraad spreekt haar grote waardering uit voor al het werk wat de stuurgroep 
onder de bezielende leiding van Peter Huisman heeft verricht. We verwachten 
dat de app de communicatie binnen onze gemeente sterk zal vergemakkelijken 
en verbeteren. De taakgroep Bezinning & Inspiratie organiseert op 8 oktober 
een meditatieavond met klankschalen, er wordt een Taizé dienst voorbereid en 
meer activiteiten staan weer op de rails. De jaarrekeningen van zowel de 
diaconie als van de kerkrentmeesters werden besproken en vastgesteld. Peter 
Huisman besloot de vergadering met het voordragen van het gedicht ‘Ik ben de 
poort’ van Paul Ferrini:  
 
 Wanneer je de moed hebt 
 De muur van je angst te naderen 
 Verander die dan in een poort 
 Ga deze door 
 Ik wacht op jouw aan de andere kant 
 
En eindigde met onderstaande tekst van Mark Verhees (verkorte versie van 
‘Wijze les’)       
Een leraar vraagt zijn leerlingen een essay te schrijven over een wit vel papier 
met in het midden een zwarte stip. Geen een van de leerlingen schreef over het 
mooie witte vel. Alle aandacht ging uit naar de zwarte stip. Hetzelfde gebeurt in 
ons leven. In het leven hebben we een groot wit vel om naar te kijken, maar we 
richten ons vak op de zwarte vlekken. ‘Het leven is een geschenk van de natuur, 
aan ons gegeven met liefde en genegenheid. We krijgen het licht aangeboden, 
maar richten ons zo vaak op het donkere en sombere. We krijgen genoeg 
redenen om het leven te vieren en te genieten van de wonderen die iedere dag 
gebeuren’. 
       Peter Sminia, scriba 
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Toelichting jaarrekening 2024: onderhoud kerkgebouwen 
In de vorige kerkbode heb ik u meegenomen in de kosten en opbrengsten van 
het gemeente-zijn. Daarin zijn opgenomen de kosten voor het gebruik van het 
kerkgebouw, zoals energiekosten en verzekeringskosten. Kosten en 



opbrengsten voor het onderhouden van de kerkgebouwen (“eigenaarslasten”) 
zijn daarin niet opgenomen. Het is goed om daar even apart  aandacht aan te 
besteden.  
In het jaarverslag kunt u de eigenaarslasten terugvinden onder de balanspost 
onderhoudsvoorzieningen. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen de 
Nicolaaskerk, de Pancratiuskerk, het orgelfonds Diever en het orgelfonds 
Dwingeloo. U kunt die onderhoudsvoorzieningen zien als spaarpotten, waaruit 
elk jaar de kosten van onderhoud worden betaald en waaraan ontvangen 
opbrengsten worden toegevoegd.   
Ontvangen opbrengsten bestaan uit ontvangen subsidies van het landelijke 
Restauratiefonds, bijdrages van de Stichting Sint Nicolaaskerk en de Stichting 
Oude kerk en giften van gemeenteleden, b.v. in de vorm van een legaat. Bij 
grotere projecten kunnen ook bijdrages worden aangevraagd bij speciale 
fondsen die cultureel erfgoed een warm hart toedragen.  
In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de verschillende 

onderhoudsspaarpotten. 
 
Onderhoudsvoorzieningen 
 
   Stand           Toevoeg-     Uitgaven     Stand 
   31-12-2023    ingen                           31-12-2024 
Pancratiuskerk  € 110.995       € 79.916       € 187.207    € 3.704 
Nicolaaskerk  € 124.598       € 11.080       € 5.878        € 129.800 
Orgelfonds Diever          € 3.246          € 0                € 444           € 2.802 
Orgelfonds Dwingeloo   € 22.600         € 0                € 522           € 22.078 
 
In 2024 is project ‘vervangen leien dak Pancratiuskerk’ bouwkundig afgerond. 
Dat was, net als in 2023, een forse kostenpost.  Voor de komende jaren wordt 
er geen ‘groot onderhoud’ van de Pancratiuskerk voorzien en dat is maar goed 
ook: de onderhoudspot is nu vrijwel leeg. De komende jaren gaat deze pot wel 
weer groeien: er komen nog bijdrages binnen, dat zijn nagekomen bedragen 
van bijvoorbeeld de Stichting Oude Kerk en het restauratiefonds  voor al 
gemaakte kosten.  
De onderhoudspot van de Nicolaaskerk is nog behoorlijk goed gevuld. Daar is 
in 2024 alleen wat klein onderhoud verricht en is ook voor de komende paar 
jaren geen groot onderhoud gepland. Op langere termijn, over ca. 15 jaar, staat 
daar wel de vervanging van het leiendak op het programma. Dat is een grote 
kostenpost waarvoor de huidige onderhoudsspaarpot onvoldoende groot is. 
Voor dit project zal vroegtijdig steunactie ondernomen moeten worden. Zoals in 
Diever is gebleken zijn daar zeker mogelijkheden voor.  
Tenslotte kan ik melden dat de beide orgelfondsen bescheiden gevuld zijn, 
maar dat er ook geen grote renovaties op het programma staan. 

 
 



Actie Solidariteitskas 
We zijn dit jaar later dan u van ons gewoon bent, maar deze maand voeren we 
alsnog de actie voor de Solidariteitskas.  Via een aparte brief die u bij deze 
kerkbode hebt ontvangen wordt uw bijdrage gevraagd. De opbrengst is 
enerzijds voor gemeentes elders in het land, die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken en anderzijds ter ondersteuning van onze eigen gemeente. Graag 
uw aandacht voor deze actie! 
 
Collectedoel CvK oktober 
Voor oktober is het maanddoel: de inrichting van het kerkgebouw. Uw bijdrage 
wordt besteed aan praktische gebruiksvoorwerpen voor beide kerken. 
Denk aan kaarsen, aankleding  van de kerk, zaken voor in de keuken, etc. 
 
VAN DE DIACONIE 
 
Jaarverslag Diaconie 2024 
Voor het eerst is het jaarverslag van de diaconie opgesteld in samenwerking 
met het kerkelijk bureau in Assen. De regels van de PKN worden steeds 
strenger, door het financiële jaarverslag door het kerkelijk bureau te laten 
maken, kunnen wij ons richten op het diaconale werk. 
Ook in 2024 hebben we de opbrengsten van de collectes aangevuld en 
overgemaakt naar diverse goede doelen. We zijn blij om te zien dat er gebruik 
wordt gemaakt van de verschillende mogelijkheden: de collecte zakken tijdens 
de dienst, GIVT-app en de bankrekening. Dankzij deze vormen van geven 
blijven de opbrengsten mooi op peil, ze groeien zelfs een beetje. Daarvoor 
hartelijk dank! 
Een deel van de algemene reserve van de diaconie wordt ingezet om de 
verbondenheid binnen de gemeente te versterken. En dan bedoelen we niet 
alleen de kerkelijke gemeente, maar ook de dorpsgemeenschap. Hiervoor heeft 
de diaconie het project Groet & Ontmoet opgezet. Binnen dit project 
organiseren we diverse activiteiten, zoals bezoekwerk, eens in de veertien 
dagen koffiedrinken en de verjoarsvisite. Sinds april is Gerry Kasper als 
diaconaal medewerker verbonden aan dit project. Zij is één dag per week actief 
en helpt mee met het bedenken van activiteiten en het bezoeken van mensen. 
Wilt u meer informatie of inzicht in de financiële cijfers? Kijk dan op de website 
van onze gemeente onder het kopje ANBI, of neem contact op met een van de 
diakenen. 
  Namens de diaconie Marjan Ike (nieuwe penningmeester)  
   en Gijs Schoonderbeek 
 
WERKGROEP BEZINNING EN INSPIRATIE 
 
Een bijzondere meditatie begeleid met klankschalen 
De werkgroep Bezinning en Inspiratie organiseert elke tweede woensdag van 
de maand een meditatiebijeenkomst, dit keer in de Nicolaaskerk in Dwingeloo 



op woensdag 8 oktober om 19.30 uur. Vanuit de drukte van de dag komen we 
tot rust. Na een ontspanningsoefening zal Hennie Zoer ons begeleiden met 
klankschalen afgewisseld met een moment van stilte. De helende werking van 
de klankschalen en de stilte kan leiden tot een gevoel van innerlijke vrede en 
welbevinden. Je bent van harte welkom in onze mooie kerk. We beginnen om 
19.30 uur en het duurt ongeveer een uur. 
Na afloop is het mogelijk even na te praten onder het genot van een kopje thee. 
 
Als je interesse hebt kun je je opgeven bij: 
Immy Zuidema telefoon: 0521-590089 en mail: immy.zuidema@home.nl 
of bij Jacomijn Coumou: telefoon: 0521-593919 en mail: 
jacominacoumou@gmail.com                                  
Kosten: vrijwillige bijdrage. 
 
Hierna zijn er nog meditatieavonden op:  
Woensdag 12 november om 19.30 uur in de Nicolaaskerk  
Woensdag 14 januari om 19.30 uur in de Nicolaaskerk 
Woensdag 11 februari om 19.30 uur in de Pancratiuskerk, een meditatie met    
klankschalen begeleid door Hennie Zoer 
Woensdag 11 maart om 19.30 uur in de Pancratiuskerk, een loopmeditatie 
Woensdag 8 april om 19.30 uur in de Pancratiuskerk. 
 
     Werkgroep bezinning en inspiratie 
 
Ubuntu: Dialoog en verbinding 
 
Voor verbinding door Ubuntu geïnspireerd: de Dialoog als cement in de 
samenleving 
 
We leven in verwarrende tijden en het lijkt er op dat menigeen een kompas mist. 
De grootste schreeuwers trekken de macht naar zich toe en een inhoudelijk en 
goed gesprek wordt node gemist. Daarom is elke bezinning over mogelijke 
vormen van dialoog en toenadering tot elkaar van het grootste belang. Mathilde 
Stam zal hierover met ons in gesprek gaan aan de hand van haar ervaringen 
met Ubuntu. 
 
Het woord Ubuntu vindt zijn oorsprong in de Bantoevolkeren van Zuid-Afrika in 
een van hun talen – Zoeloe – een afkorting van Umuntu Ngumntu Ngbantu; een 
mens is een mens, omdat er anderen zijn. Ubuntu is een Zuid-Afrikaans woord 
met een inspirerende betekenis: ‘Ik ben, omdat wij zijn’.  
Wat kunnen we hierin leren van Zuid-Afrika? Het land dat worstelt met het 
verleden van apartheid en nu streeft naar eenheid in diversiteit. Wat kunnen we 
in de wereld van nu leren van de Afrikaanse wijsheid en Dialoog?  
Kunnen wij dit vertalen naar onze omgeving, ons werk en relaties opdat mensen 
weer samen vertrouwen op de kracht van de dialoog?  

mailto:immy.zuidema@home.nl


 
Mathilde Stam, die geboren en getogen is in de Kalahari en de Karoo (het land 
van de grote dorst) in Zuid-Afrika, zal haar ervaringen uit het verleden en heden 
delen met de deelnemers. Ze is Toezichthouder, Directeur-bestuurder van 
maatschappelijke organisaties, actief in Dialoog en Ubuntu in zowel Nederland 
als Zuid-Afrika. Als topbestuurder in Nederland brengt ze de lessen van toen 
nog dagelijks in de praktijk. 
 
Iedereen is van harte welkom op dinsdagavond 21 oktober in de Nicolaaskerk 
in Dwingeloo. De kerkzaal is vanaf 19.30 uur geopend, de avond begint om 
20.00 uur. Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage achterlaten. Richtprijs: €5,00. 
 
  Namens de werkgroep Bezinning & Inspiratie 
       ds. Daan Bargerbos 
 
COLLECTEN 
 
Opbrengst collectes via collectezakken en de GIVT-app.  

Zondag  Diaconie*  Kerkr.  3e col.  Doelen  

 31 aug. € 143,20 €63,05   D: Edukans 
K: kerkdienst gemist 

 7 sept. € 208,30 € 80,25  € 194,50 D: Chagos 
K: bijzondere eredienst 
3e: KiA Oekraïne 

 14 sept. € 97,55 € 59,95   D: Kick4life 
K: bijzondere eredienst 

 21 sept. € 91,00 € 35,30   D: PAX vredesweek 
K: bijzondere eredienst 

 
* inclusief giften via de bankrekening.  
  
U kunt de collectes voor de diaconie overmaken op  de 
rekening van de diaconie: Diac. Herv. gem. Diever-
Dwingeloo NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding 
van “Collecte Diaconie”.  
De bijdrage voor de kerkrentmeesters collecte kunt u 
overmaken op de bankrekening van het college van 
kerkrentmeesters:     CVK Herv. Gem. Diever-Dwingeloo  
NL94 RABO 0373 7184 11 onder vermelding van 
“Collecte CVK”.   Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-
code met uw smartphone, hierbij is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e voor 
de kerkrentmeesters. U kunt ook een 3e collecte toevoegen voor de 
uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk 
geven.  



Zondag 5 oktober: Stichting hulp aan nabestaanden na zelfdoding 
De Stichting wil de opvang van nabestaanden, die een dierbare door zelfdoding 
hebben verloren, verbeteren en ‘rouw na zelfdoding’ in de samenleving beter 
bespreekbaar maken. De vrijwilligers, ervaringsdeskundig en geschoold, 
hebben zich een aantal doelen gesteld:  het organiseren van lotgenotencontact, 
individueel en/of als groep, het organiseren van koffie-ochtenden, het 
organiseren van de jaarlijkse Drentse Ontmoetingsdag voor nabestaanden en 
het informeren van de samenleving over zelfdoding om zo een bijdrage te 
leveren aan het doorbreken van het taboe en stilzwijgen rond zelfdoding.  
 
Zondag 12 oktober: Wijdekerk 
De Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf afkomstig 
uit de LHBT+ groep of nauw bij hen betrokken. Hierbij staat LHBT+ voor iedere 
genderidentiteit of andere seksuele gerichtheid tussen gelijkwaardige 
personen.  Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn binnen de kerkgemeenschap. 
De stichting wil begrip creëren en een open en respectvol gesprek op gang 
brengen.  
 
Zondag 19 oktober: Kerk in Actie:  
Werdelddiaconaat Bangladesh   Innovatief kooktoestel verandert levens 
In Bangladesh hebben vrouwen vaak nauwelijks inkomsten. Soms hebben 
gezin daardoor onvoldoende te eten. Via een slim kooktoestel verhogen zij hun 
inkomen. Dit kooktoestel heeft meerdere voordelen: het bespaart brandhout, 
vermindert de uitstoot van CO2 en produceert minder rook, wat gunstig is voor 
de gezondheid. Zo hebben vrouwen betere oogsten of meer inkomen om 
voedsel te kopen, en boeren een milieuvriendelijk en goedkoop alternatief voor 
kunstmest. Kerk in Actie zorgt voor de installatie van de kooktoestellen, traint 
vrouwen in het gebruik ervan en leert hen hoe zij de biochar kunnen vermarkten. 
Onze gemeente steunt dit werk via het programma werelddiaconaat van Kerk 
in Actie.  
 
Zondag 26 oktober:  
Nederlands Bijbelgenootschap In Nederland en Vlaanderen 
Ons verlangen is dat ieder mens de Bijbel als bron voor zijn of haar leven kan 
ontdekken, lezen en omarmen. Voor Nederland en Vlaanderen werken we 
bijvoorbeeld aan verschillende Bijbelvertalingen, debijbel.nl, en de app Mijn 
Bijbel. Ook bieden we Bijbelse podcasts en leesplannen aan. Daarnaast 
gebruiken duizenden kinderen onze kinderdienstmethode Bijbel Basics en 
boeken als de Samenleesbijbel of de Prentenbijbel. Ook inspireren we heel veel 
ouders via het platform Kind & Bijbel. Zo ervaren ook nieuwe generaties de 
rijkdom van de Bijbel. 
 

 
 



Mooie herinneringen aan de Verjaorsvesite 80 + in Over Entinghe, 17 
september j.l.    
Samen met ruim 50 gasten kunnen we terugkijken op een sfeervolle en 
gezellige ochtend!   
Om half tien gaat de deur open van Over Enthinge  Al snel komen de eerste 
gasten binnen, drie zussen die op zoek gaan naar een mooi plekje:  “We komen 
graag vroeg,  dan kunnen we het mooiste plekje uitkiezen ”.  Bekenden 
schuiven bij elkaar aan en nieuwe gasten gaan op zoek naar een gezellig 
plaatsje vrij.  
Na een eerste kopje koffie met feestelijk cupcakjes met 80+ erop en Welkom, 
draagt Geert Wuffen het gedicht “De Siepelkaarke” voor van Ans Klok. Geert 
vertelt daarbij over zijn indertijd zelf ontworpen en gegoten bronzen beeld van 
de Siepelkaarke. Een leuk verhaal hoe Geert, toen hij iets wilde repareren, 
kennismaakte met Wezzel Bezemer. Wezzel leerde hem het zelf ontwerpen en 
gieten van bronzen beelden. Geert kreeg er steeds meer aardigheid in. Een 
aantal van zijn beelden staan er nu in de vitrinekast van Over Enthinghe, we ze 
gelijk kunnen bewonderen.  
De stemming zit er al gauw in. Na een tweede kopje koffie nodigen we onze 
gast Albertus Nieuwenhuis uit. Albertus is voor ons bekend, hij maakte de 
historische film over de brand van de Nicolaaskerk. Voor vanochtend heeft 
Albertus een aantal historische foto’s  verzameld van ons mooie dorp 
Dwingeloo en omgeving. Hij weet ons steeds weer opnieuw te verrassen, laat 
oude foto’s langzaam herleven naar hoe het er nu uitziet, en brengt zelfs foto’s 
in beweging. Albertus kan er prachtig over vertellen en nodigt ons uit: “ 
Herkennen jullie dit, wie kan er iets over vertellen?”.  Na een korte pauze met 
een drankje, advocaatje en hapje die Jolanda en Andre al hebben klaargezet, 
wil ieder graag weer verder kijken en luisteren.   
Hierna gaat Daan Bargerbos achter de piano, en onder leiding van Gerry 
Kasper zingen we met elkaar een aantal gezellige liedjes van vroeger en nu, 
met plezier en een glimlach.  
Als verrassing heeft Geert Wuffen nog een tweede gedicht bij zich en sluit 
hiermee af. “Hoe moet ze ’t weten“ van Coby Janssens. Alweer jaren 
geleden gemaakt door Coby Janssens voor een competitie van de 
buurtverenigingen in hotel de Brink. 
Na het slotwoord en wel thuis door Willie gaat ieder huiswaarts. We hopen 
elkaar volgend jaar weer te begroeten.  
 
   Ina Grit, Liesbeth Stille, Marjan Ike en Willie Klaassen  

 
  
 
 
 
 
 



 Hoe  moet  ze ’t  weten 
 
 Gemoedelijk, vriendelijk en gastvrij 
 daor staot wij Drenten om bekend  
 maor dat er in oes daogelijks leven 
 zoveul gebruken en riegels schulen 
 waor wij as ‘t waore met bent inneënt  
 denken wij niet an, dan vergeten we even 
 dat veur veul mensen die van wied weg 
 hier bent neer-estreken 
 het soms moeilijk is en vremd 
  
 Hoe moet ze ‘t weten 
 wanneer oes ja is ja, en wanneer nee 
 en wanneer zelfs gienien van twee 
 en dat oes zwiegen gien instemming betiekent 
 As ze met naor vergaderingen gaon 
 hoe zult ze ’t weten 
 dat die bij oes miest uut twee dielen bestaon 
 dat vinden wij wel hiel gewoon 
 eerst iene in ’t nederlaands 
 zonder veul commentaar 
 dan iene in ’t drents 
 nao afloop an de bar 
 of anderdaags wieder deur de tillefoon 
  
 Hoe moet ze’t weten 
 da’j gien mensen bij de deur laot staon 
 en dat het hiel onfatsoenlijk is 
 dat weten wij allang 
 om bij het wachten deze dicht te slaon 
 en dat oeze veurdeur   
 vaak niet aans is dan een nooduutgang 
 
 Hoe moet ze ’t weten 
 da’j iederiene groeten moet 
 en zeker die aij een beetie kent 
 van doeg of daog van hoi of moi 
 da’j aans een eigenwieze bent 
 behalve aij gedoe met iene hebt 
 die zie dan even niet staon 
 an de aandre kaant valt wat te zien 
 zo ku’j der langes gaon 

 



 Hoe moet ze ’t weten 
 as  iene argens veur wordt vraogd 
 dat zij niet veur heur beurte praot 
 omdat as iederiene vindt dat ’t moet 
 pas nao hiel hiel diep beraod 
 wordt zegt, het möt dan maor ’t is goed 
 dat dit past bij een bescheidenheid 
 die wij hebt leerd al hiel vrog 
 omdat oeze olders altied zeden: 
 doe maor gewoon , dan doe’j al gek genog 
 
 Zie luu ai’t zo bekiekt 
 is het toch niet zo makkelijk 
 as dat het wel liekt 
 want pas as ze dit weten 
 en een beetie kent 
 ku’j zeggen: ’t is goed wonen bij die 
 gemoedelijke, vriendelijke, gastvrije Drent 

                            
                                                                                     Coby Janssens 
 
Melding van ziekte en overlijden 
We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden 
of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door 
te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we 
er aandacht aan kunnen besteden. 
 
Kerkelijk afscheid 
Voor een kerkelijk afscheid van een overledene, kunt u contact opnemen met 
een van de volgende personen: 
 Ds. D. Bargerbos 
 Drs. Mw. G. Kaspers-Holwerda 
 Mw. R.A. Mulder, mulder.annie@gmail.com, 06-51064884 

 
Vervoer Diever-Dwingeloo 
Wanneer u graag naar de kerk zou willen, maar dat lukt niet omdat u minder 
mobiel bent, dan halen we u graag en brengen u natuurlijk weer thuis! Het kan 
naar de kerk in Diever en ook naar de kerk in Dwingeloo! Laat het ons weten, u 
kunt bellen met Martha Pluim, mobiel 06 55255122. 
 
BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES 
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 27 augustus 2025 inleveren bij email: 
kerkblad@hervormddieverdwingeloo.nl 
De volgende Samenspraak verschijnt op: 31 oktober en 5 december 2025. 
 

mailto:mulder.annie@gmail.com


Koffiedrinken bij “De Brink” 
Op zondag 19 oktober kunnen belangstellenden na de dienst in de 
Nicolaaskerk weer samen een kopje koffie drinken in het “Grand Café De Brink” 
waar voor ons in de serre is gereserveerd. We hopen dan weer op een mooie 
opkomst en een gezellig samenzijn. 
 
       Coby en Jacomijn 
 
AGENDA 
 

Datum  Tijdstip Activiteit 

1 oktober 10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

7 oktober 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

8 oktober 19.30-20.30 Meditatiebijeenkomst, Nicolaaskerk 

10 oktober  10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

14 oktober 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

15 oktober  10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

21 oktober 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

21 oktober  19.30   Lezing Mathilde Stam, Nicolaaskerk 

24 oktober 10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

28 oktober 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kerk-app HervormdDieverDwingeloo 
 
Beste mensen. 
Het is zover. De Kerk-app HervormdDieverDwingeloo staat klaar. Dus wordt het 
tijd om hem actief te maken binnen onze gemeente. Een kleine groep heeft al 
enige weken met de app gewerkt. We rollen hem nu breder uit.  
Hieronder vinden u de omschrijving hoe te werk te gaan. En uiteraard ook de 
vraag wat we in deze eerste periode van u vragen. 
De ontwikkeling van de HervormdDieverDwingeloo kerkapp is klaar om op uw 
telefoon te zetten en daarmee een mooi communicatiemiddel te worden  van  
de kerk waarvan u deelgenoot uitmaakt. 
Via nevenstaande QR-code kunt u naar de store van 
Google of van Apple. Scan de code met de QR-scanner 
op uw telefoon. Klik op het venstertje dat zichtbaar wordt 
en de link naar het downloadbestand van de store komt 
in beeld.  
U kunt daarna de app openen als het e-mailadres dat u 
gebruikt overeenkomt met het adres dat in het 
ledenbestand van de kerk staat. Is dat anders of 
ontbreekt het, dan komt er eerst een melding bij ons binnen om het te 
controleren. Is het OK dan wordt u tot de app toegelaten. Die handelingen staan 
allemaal in verband met veiligheid en de AVG-regels. 
 
Wat krijgt u te zien? 
In de app vindt u al veel informatie over groepen, agenda’s en andere 
activiteiten. We geven hieronder wat korte feiten. Maar ga zelf op onderzoek 
uit. Het is de beste manier om te leren.  
Afhankelijk van uw telefoon (Android of Apple) vindt u (boven- of onderin uw 
scherm) icoontjes. Uw profiel staat onder “mijn kerk”. Uw kunt dat aanklikken 
en een foto toevoegen en uw profiel bewerken. Wat u toevoegt bepaalt u 
allemaal zelf. Om de app te laten werken is alleen uw naam en het e-mailadres 
van belang. De rest is aan u. Uiteraard vinden we het heel mooi als u dingen 
invult zodat u medekerkgenoten weten wie u bent en ook wat uw interesses 
zijn. Maar nogmaals, u voert zelf de regie daarover. 
Er is ook de knop “ontdek”. Daar staan alle actieve groepen die zijn aangemaakt 
en in het kort waar die groep zich mee bezig houdt. Er zijn groepen die open 
zijn en waar iedereen zich bij kan aansluiten. Er zijn ook groepen waarbij u 
verzoekt om er bij te horen. Bent u lid van een groep, dan kunt u met de leden 
daarvan communiceren. Klik de groepen maar aan en u leest wat er allemaal 
leeft in onze gemeente. U vindt dan ook een button om lid te worden. Bent u lid, 
dan staan die icoontjes in uw persoonlijke balk en krijgt u ook alle berichten 
daarover. 
Vanuit “mijn kerk” kunt u ook berichten op de app plaatsen. Dat bericht wordt 
door iedereen die lid is gelezen en iedereen kan er ook op reageren. Maar ook 
hier kunt u aangeven of op een bericht gereageerd kan worden of niet. U ziet, 



voor veel dingen bepaalt u zelf wat u wel en niet wilt. De mijn kerk is een 
basisbutton. Iedereen zin daarbij. 
Er is ook de knop “agenda”. Daarin zijn alle kerkdiensten en bijvoorbeeld de 
Groet en Ontmoet bijeenkomsten opgenomen. Ook is er een icoon “eerste 
hulp”. Daarin staan verwijzingen naar heel veel functionaliteiten van de app. Ga 
maar lezen en u leert veel. 
 
Het geven: 
Geven via de kerkapp is eenvoudig en het levert voordelen op omdat de kosten 
die we als kerk afdragen nihil zijn. De enige kosten die er zijn, zijn de transactie 
kosten bij het opwaarderen van uw saldo en transactiekosten als u rechtstreeks 
aan een collecte geeft. Hoe gaat het: 
 
1.  Uw waardeert uw saldo op voor een bepaald bedrag. Tijdens dit 
opwaarderen worden gebruikelijke transactiekosten (ongeveer € 0,25) in 
rekening gebracht. Voer dus een bedrag op waarmee u een aantal maanden 
kunt overbruggen. Bij alle transacties (giften aan een specifiek doel) die u vanuit 
dit saldo doet, is dat zonder kosten en komt het gedoneerde bedrag voor 100% 
ten goede van het doel.  
 
2. Het opgewaardeerde bedrag komt op de bankrekening van de kerk. 
Daar wordt het beheert en de giften die u doet worden daarop in mindering 
gebracht. Bij zowel de kerkadministratie als naar u persoonlijk worden 
rapportage geleverd, zodat u weet, mogelijk voor belastingaangiften e.d., wat 
er met het geld is gebeurd. 
 
3.  Elke zondag komen onder het kopje “geven” de collectedoelen in het 
scherm. Klikt u een doel aan dan wordt vaak meer informatie gegeven. De hele 
week blijven die doelen open.  
 
We laten het even hierbij.  
Als u de app heeft gedownload, kijk dan rustig wat het inhoudt. Want de 
ontwikkeling gaat door en u bent een belangrijke inspiratiebron daarin. Laten 
we de app gebruiken op een verantwoorde manier, maar laten we voorkomen 
dat het een chat-app wordt met veel overbodige berichtjes.  En voor alle 
duidelijkheid. Als u het toch moeilijk vindt om de app te downloaden. Laat het 
ons weten (zie onderstaand het e-mailadres) en wij gaan zorgen dat er hulp 
komt.  
 
Want iedereen moet er bij kunnen horen.  
En dan tot slot de vraag aan u. Laat ons weten wat u van de 
Hervormddieverdwingeloo-app vindt. Wat is onduidelijk? Wat kan anders of 
beter? Als werkgroep gaan we uw informatie waar mogelijk verwerken.  
Geef ook aan bij welke werkgroep u wilt horen (dat kunt u dus zelf in de app 
invoeren). U kunt zelf ook een groep openen als u een mooi aandachts- of 



gespreksonderwerp hebt. Doe dat dan wel in overleg. Uw reactie kunnen naar 
het e-mailadres hieronder. 
 
Welkom bij de Kerkapp en veel succes en plezier bij het gebruik er van. 
 Namens de werkgroep, Peter Huisman 
 Donkey@hervormddieverdwingeloo.nl 
 
  
Bijbelleesrooster 
woensdag  1 oktober Habakuk 1: 1-11  
donderdag 2 oktober Habakuk 1: 12 – 2: 4 
vrijdag  3 oktober Habakuk 2: 5-20 
zaterdag 4 oktober Habakuk 3: 1-19 
   
zondag  5 oktober Psalm 86 
maandag 6 oktober 2 Timoteüs 1: 1-10 
dinsdag  7 oktober 2 Timoteüs 1: 11-18 
woensdag 8 oktober 2 Timoteüs  2: 1-13 
donderdag 9 oktober Psalm 119: 145-152 
vrijdag  10 oktober Psalm 119: 153-160 
zaterdag 11 oktober Psalm 119: 161-168 
 
zondag  12 oktober Psalm 119: :169-176 
maandag 13 oktober Lucas 17: 1-10   
dinsdag  14 oktober Lucas 17: 11-19 
woensdag 15 oktober Lucas 17: 20-37 
donderdag 16 oktober Lucas 18: 1-8: 
vrijdag  17 oktober Psalm 62 
zaterdag 18 oktober 2 Timoteüs  2: 14-26 
 
zondag  19 oktober 2 Timoteüs  3: 1-9 
maandag 20 oktober 2 Timoteüs  3: 10 – 4: 8 
dinsdag  21 oktober 2 Timoteüs  4: 9-22 
woensdag 22 oktober Psalm 78: 1-16 
donderdag 23 oktober Psalm 78: 17-39 
vrijdag  24 oktober Psalm 78: 40-55 
zaterdag 25 oktober Psalm 78: 56-72 
 
zondag  26 oktober Lucas 18: 9-17 
maandag 27 oktober Lucas 18: 18-30 
dinsdag  28 oktober Lucas 18: 31-43 
woensdag 29 oktober Handelingen 18: 23 – 19: 7 
donderdag 30 oktober Handelingen 19: 8-22 
vrijdag  31 oktober Handelingen 19: 23-40   Hervormingsdag 
zaterdag 1 november Handelingen 20: 1-12 
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